
 kangoeroewedstrijd 

 De  kangoeroewedstrijd  is  een  wedstrijd  waar  iedere  klas  van  het  lager 
 aan  meedoet.  In  het  eerste  en  het  zesde  moet  iedereen  meedoen.  In  de 
 andere  klassen  kunnen  sommige  kinderen  kiezen  en  sommige  moeten 
 van  hun  begeleider  meedoen.  De  kangoeroewedstrijd  is  op  vrijdag  22 
 maart.  Bij  de  kangoeroewedstrijd  krijg  je  een  boekje  met  24  steeds 
 moeilijkere  vragen  die  je  moet  oplossen.  De  wedstrijd  duurt  ongeveer  50 
 minuten.  Bij  iedere  vraag  heb  je  5  antwoorden  waar  je  uit  kan  kiezen.  Je 
 kan  120  punten  verdienen.  Iedereen  die  meedoet  krijgt  een  kleine 
 attentie.  Wie  heel  goed  scoort,  kan  een  smartgame  winnen.  Ik  zie  er  toch 
 wel  tegenop. 

 Lonne 



 �  paralleltoetsen  � 
 In  het  zesde  krijg  je  paralleltoetsen. 
 Dat  zijn  boekjes  van  27  tot  30  bladzijden. 
 Je  weet  niet  op  voorhand  waarover  ze  gaan  en  wanneer  je  ze  krijgt. 
 Dus  je  kan  er  niet  voor  oefenen…. 
 Daarmee  testen  ze  wat  je  gewoon  kent,  je  basiskennis  dus,  zonder  te 
 leren. 
 De  paralleltoetsen  gaan  over  alles  dat  je  MOET  kennen  op  het  eind  van 
 het  zesde. 

 Verbeteren  doen  we  ook  niet  alleen.  We  verbeteren  elkaars  boekje  en 
 dat  vinden  sommigen  niet  leuk. 
 Het  gaat  niet  allemaal  over  hetzelfde. 
 Persoonlijk  vind  ik  paralleltoetsen  wel  leuker  dan  normale  toetsen  want  je 
 hoeft  niet  te  studeren.  Dus  is  er  ook  geen  stress…  Ze  zijn  niet  zo 
 vreselijk  moeilijk.  We  hebben  er  ook  in  het  Frans.  Die  vind  ik  minder 
 leuk.. 

 🫶Thirza🫶 

 canva 

 De  valken  zijn  bezig 
 met  een  filmpje  te 
 maken  in  Canva 
 over  hun 
 experiment. 
 Sommigen  kunnen 
 een  filmpje 
 gebruiken  dat  Joost 
 of  Tom  hebben 
 gemaakt  toen  ze 
 hun  experiment 
 voorstelden.  Wij  zitten  allemaal  onze  filmpjes  te  bewerken  op  Canva. 
 Canva  is  een  app  om  filmpjes  te  bewerken  of  te  maken.  Je  kan  er  ook 
 posters  en  folders  in  maken.  Sommige  maken  eerst  een  filmpje  met 
 uitleg  en  stapjes  en  zetten  daarna  hun  filmpje  van  hun  experiment  erbij. 
 Sommige  zetten  hun  filmpje  er  gewoon  op  en  nemen  er  de  uitleg  bij  op. 
 Dat  is  dan  zoals  op  Tiktok  waar  je  iemand  uitleg  ziet  geven  in  een  hoek 
 van  het  scherm.  Ik  vind  het  leuk  om  te  doen. 

 Nour 



 ‘Hou  je  wafel’ 

 Dinsdag  in  de  werkwinkels  gaven  Mirte,  Marys  en  ik  een  werkwinkel. 
 Mirte  kwam  op  het  idee  om  wafels  te  bakken  omdat  ze  dat  in  de  Franse 
 les  ook  had  gedaan.  Ze  vond  dat  zo  leuk  dat  ze  het  nog  een  keer  wilde 
 doen. 
 Dus  vroeg  ze  aan  ons  of  wij  wilden  helpen. 
 In  de  werkwinkel  hadden  we  vier  kinderen:  twee  van  het  eerste  leerjaar 
 en  twee  van  het  tweede  leerjaar. 
 De  kinderen  moesten  eerst  het  beslag  maken  en  wij  hielpen.  Iedereen 
 kreeg  één  wafel. 
 We  deden  er  ook  slagroom  op  en  smarties  en  ook  nog  kinderchocolade. 
 Het  was  super  lekker.  Het  was  leuk  om  te  doen. 

 Nora 

 werkwinkel  volleybal 

 Oskar  en  ik  hebben  dinsdag  een  werkwinkel  volleybal  gegeven.  Eerst 
 begonnen  we  met  wat  uitleg.  We  speelden  ook  een  spel  waar  je  naar 
 elkaar  moest  passen  door  de  bal  in  de  lucht  te  tikken.  Toen  hebben  we 
 ons  in  2  groepen  verdeeld.  De  ene  groep  deed  wat  volleybal  en  de 
 andere  een  spelletje.  Daarna  wisselden  we  om.  Tenslotte  splitsen  we  ons 
 op  in  teams.  Voor  de  rest  van  de  tijd  hebben  we  gevolleybald.  Je  mocht 
 de  bal  niet  vangen,  maar  je  mag  hem  wel  in  de  lucht  houden  door  hem 
 met  de  hand  te  jongleren. 

 Abe 

 I'm  your  biggest  fan!!! 

 In  de  les  Engels  mogen  we  een  fan-mail  schrijven.  Er  zijn  kinderen  die 
 naar  Taylor  Swift,  Lana  Del  Rey,...schrijven.  Ik  schrijf  een  brief  naar  Tim 
 Burton.  We  moeten  schrijven  hoe  we  fan  van  hen  zijn  geworden  en  van 
 waar  we  ze  van  kennen.  Je  moet  hun  adres  proberen  vinden  op  google 
 bij  ‘fanmail’.  We  moeten  ook  een  envelop  meegeven  in  de  brief  met  ons 
 adres  erop  zodat  ze  iets  kunnen  terug  schrijven.  Hopelijk  krijgen  we 
 allemaal  iets  terug.  Je  mag  er  twee  schrijven  maar  niet  veel  kinderen 
 doen  dat.  Ik  vind  het  leuk  omdat  je  naar  je  idool  mag  schrijven.  Hopelijk 
 doen  we  het  nog  eens! 

 Lieke 



 Opla 

 Maandagochtend  kwam  de  vader  van  Kasper.  Hij  is  de  uitvinder  van 
 creatool.  Hij  heeft  nu  ook  ‘opla’  gemaakt.  Wat  is  dat?  Opla  zijn  blokken 
 die  allemaal  in  elkaar  kunnen  en  daardoor  kan  je  iets  maken.  Het  is  een 
 beetje  afgekeken  van  de  blokkentoren.  Wim  gaat  een  mat  leggen  waarop 
 we  met  opla  kunnen  bouwen.  Die  opla  moet  daar  dan  op  blijven. 
 Kinderen  van  klas  6  hebben  de  bijhorende  kist  in  elkaar  gevezen.  Ik  heb 
 er  nog  niet  mee  gebouwd.  Het  is  niet  echt  mijn  ding,  denk  ik.  Misschien 
 moet  ik  er  eens  in  een  werkwinkel  met  een  vriendin  aan  bouwen. 

 Inaya 

 (nvdr:  enkele  bekende  kinderen  op  de  site  van  ‘creatool  opla’) 

 Stiltemoment 

 Maandag  hebben  wij  in  de  godsdienstles  iets  gedaan  dat  wij  normaal  niet 
 doen.  We  gingen  naar  buiten  met  ons  groeiboek  en  een  potlood  en  een 
 gom.  We  maakten  een  wandeling  door  de  schooltuin.  Als  we  een  plaats 
 vonden  waar  we  alleen  konden  zitten,  mochten  we  gaan  zitten.  Maar  om 
 wat  te  doen?  Els  gaf  ons  de  opdracht  om  in  stilte  te  denken. 
 Als  je  dat  niet  zo  fijn  vond,  mocht  je  ook  tekenen  in  je  groeiboek  met 
 bloemen.  Zo  kon  je  met  het  sap  van  bloemen  tekenen  of  bloemetjes 
 tussen  je  groeiboek  steken.  We  zaten  daar  een  heel  lesuur.  Ik  zat  in  de 
 magnolia.  Ik  vond  het  heel  erg  leuk.  De  volgende  dag,  dinsdag  dus, 
 hebben  we  dit  nog  eens  gedaan.  Ik  vind  het  heel  erg  rustgevend. 

 Sara 

 Ter  Groene  Poorte  zonder  groene  poort 

 Ik  ben  op  zoek  naar  middelbare  scholen  en  heb  er  al  twee  bezocht. 
 Ter  Groene  Poorte  in  Brugge  en  het  PTI  in  Kortrijk.  Het  zijn  allebei 
 vrij  speciale  scholen.  Het  pti  is  een  school  gespecialiseerd  in 
 dierenzorg  en  landbouw.  Ter  Groen  Poorte  is  een  school  waar  je 
 leert  voor  bakker,  kok,  slager  of  een  job  in  de  horeca.  Ik  hou  van 
 dieren  en  van  bakken  dus  de  scholen  spreken  mij  wel  aan.  Ik  weet 
 het  nog  niet  goed.  Als  ik  naar  Brugge  zou  gaan,  zou  ik  wel  op 
 internaat  gaan.  Ik  ga  nog  andere  scholen  bezoeken  als  ze 
 opendeurdag  houden.  Ik  vind  het  wel  spannend  om  naar  een 
 nieuwe  school  te  gaan. 

 Romi 



 Werkwinkel 

 Dinsdag  waren  er  werkwinkels.  Ik  koos  voor  kleuterhulp.  Ik  deed  het  met 
 Inaya.  We  waren  in  het  eekhoornnest  bij  Marieke. 
 We  hebben  voor  kleuters  gezorgd.  We  hielpen  ze  met  hun  neus  snuiten, 
 met  schilderen,  … 
 We  hebben  ze  ook  een  paar  spelletjes  geleerd;  vier  op  een  rij,  tikkertje,... 
 Daarna  mochten  we  fruit  snijden.  Toen  was  er  kring  en  daarna  gingen  we 
 terug  naar  onze  eigen  klas. 
 Ik  vond  het  leuk! 

 Amber 

 korfbal 

 We  hebben  donderdag 
 tijdens  sport  korfbal  gespeeld. 
 We  speelden  ook 
 wedstrijdjes. 
 Korfbal  is  bij  ons  met  4 
 spelers.  Dan  moet  je  met  je 
 team  proberen  de  bal  in  de 
 korf  te  gooien.  Je  moet  wel 
 voor  je  kunt  scoren  minstens 
 1  keer  passen. 
 Ik  vind  korfbal  leuk.  Het  is 
 soms  vervelend  als  je  met 
 jongens  in  een  team  zit  en  ze 
 niet  willen  passen. 

 Kythana 

 sportstapelen 

 Maandag  was  er  sport  over 
 sportstapelen.  Eerst  speelden  we 
 tweelingtikkertje.  Dan  begonnen  we 
 met  sportstapelen. 
 We  waren  in  teams  van  vijf  en  we 
 moesten  om  het  snelste  op-  en 
 afstapelen.  Eén  iemand  van  het  team 
 stapelde  op  en  een  andere  stapelde 
 af.  Dan  was  het  in  je  ééntje.  Ik  ben 
 niet  gewonnen. 
 Ik  vond  het  leuk. 

 Gloria 



 donderdagsport 

 Klas  5  en  6  had  donderdag  sport.  Er  was  eerst  een  tikspel: 
 ‘geheimnaam-tikkertje’. 
 Dan  was  er  piramideloop.  Dan  moet  je  eerst  2  minuten  lopen,  dan  3 
 minuten,  dan  4  en  dan  weer  2  minuten.  Tussenin  is  het  telkens  1  minuut 
 wandelen.  Dan  deelden  we  de  groep  in  2.  Eén  groep  moest  basketballen 
 en  de  andere  groep  turnen.  Daar  moesten  we  een  koproltest  doen.  Dat 
 was  saai. 

 Lowie  V. 

 werkwinkel 

 Dinsdag  waren  er 
 werkwinkels. 
 Ik  zat  bij  Ingeborg. 
 We  knipten  een  halve  foto 
 uit  een  tijdschrift  en 
 plakten  die  op  een  blad 
 papier.  Dan  moest  je 
 fantasietekening  maken. 
 Je  verzon  de  andere  helft 
 opnieuw. 
 Ik  heb  er  3  gemaakt.  Het 
 waren  donuts,  een 
 waterval  en  een  kasteel 
 met  een  boot. 
 Het  was  leuk  maar  niet 
 super  interessant. 

 Sudenaz 

 Waarom  was  er  woensdag  geen  school? 

 Woensdag  was  er  geen  school. 
 Omdat  het  pedagogische  studiedag  was. 
 Je  vraagt  je  vast  af  wat  dat  is. 
 Dat  is  een  dag  waar  begeleiders  van  alles  leren.  Deze  was  speciaal  want 
 het  was  met  alle  scholen  van  Scholengroep  24.  Er  waren  wel  300 
 mensen! 
 Tom  heeft  een  les  gevolgd  over  wiskunde  en  wat  daar  binnenkort  in  gaat 
 veranderen. 
 Joost  heeft  iets  met  computers  gedaan.  Hij  kreeg  uitleg  over  canva  en 
 classroom. 
 Maar  hij  wist  er  al  veel  van  en  daarom  was  het  voor  hem  niet  zo 
 interessant.  Hij  vond  het  niet  goed. 
 Juliette 



 Minutenlezen 

 Wij  moeten  elke  dag  10  min  lezen,  maar  als  je  wil  mag  je  natuurlijk 
 langer  lezen. 
 In  twee  weken  hebben  we  met  klas  5  al  4890  min  gelezen.  Normaal 
 zouden  we  nog  maar  aan  2800  minuten  zitten  als  iedereen  gewoon  10 
 minuten  leest.  We  hebben  dus  al  veel  meer  gelezen  dan  gevraagd. 
 Wij  turven  op  ons  bord.  Ik  lees  veel  meer  dan  vroeger.  Ik  kies  wel  voor 
 strips  (Urbanus,  Kiekeboe). 

 Remi 

 Magnoliadrink 

 Vrijdag,  na  het  forum,  kon  je 
 een  drankje  halen;  een 
 Magnoliadrink-drankje. 
 Waarom  deden  we  dat?  We 
 doen  dat  ieder  jaar  om  de 
 lente  te  vieren.  Als  de 
 magnolia  bloeit,  vinden  we 
 het  tijd  om  dit  te  vieren.  Je 
 kunt  ook  een  drankje  maken 

 van  die  boom.  Het 
 smaakt  volgens 
 sommigen  niet  zo  lekker 
 (een  beetje  zeepachtig). 

 Inaya 

 Sterrennacht 

 Dinsdag  waren  er  werkwinkels.  Ik  zat  bij  de  werkwinkel  over  Vincent  van 
 Gogh  bij  Annelies.  We  moesten  iets  met  wasco  en  pandakrijt  maken  dat 
 gebaseerd  was  op  de  Sterrennacht  van  Vincent  van  Gogh.  Er  scheelde 
 nogal  wat  met  Vincent  Van  Gogh.  Hij  zou  zijn  eigen  oor  afgesneden 
 hebben  en  pleegde  zelfmoord.  Hij  at  ook  zijn  eigen  verf  op. 
 Mijn  werkje  vond  ik  super  goed  gelukt  en  het  was  een  super  leuke 
 werkwinkel. 

 Merel 



 Oskar  was  dinsdag  jarig.  Hij  trakteerde  met  komkommer,  wortels, 
 tomaten,  paprika,  kaas  en  broodstokjes  met  humus.  Ik  proefde  dat  voor 
 mijn  eerste  keer  en  ik  vond  het  lekker.  Ik  vond  het  ook  gezellig. 
 Gelukkige  verjaardag,  Oskar! 

 Ryan 

 auteurslezing 
 We  zijn  donderdag  naar  een 
 auteurslezing  geweest. 
 De  auteur  was  Barbara 
 Rottiers.  Ze  schreef  al 
 verschillende  boeken  zoals 
 ‘leve  Astrid’,  ‘papa  is  weg’ 
 ‘de  H  van  Humboldt'  en  nog 
 meer.  Ze  vertelde  over  haar 
 boek  ‘leve  Astrid’.  Dat  is  een 
 boek  over  het  leven  van 
 Astrid  Lindgren.  Ze  had  het 
 ook  over  een  boek  genaamd 
 Zarafa.  Dat  gaat  over  de 
 eerste  giraf  in  Europa.  Ik 
 vond  het  wel  een 
 interessante  lezing. 

 Leon 

 Ballen  ballen  ballen 

 Het  zesde  had  een  voorstel  om  voetbaldag  naar  ballendag  te 
 veranderen.  Dan  mag  je  die  dag  ook  basketten,  handballen  of 
 volleyballen  en  niet  alleen  voetballen. 
 We  zijn  nog  niet  zeker  of  het  gaat  gebeuren,  want  niet  alle  klassen 
 hebben  hun  akkoord  gegeven. 
 De  meeste  kinderen  willen  dat  de  voetbaldag  naar  ballendag  verandert. 
 Wens  ons  geluk!!!! 

 Veysel 


